
Wandel jij met ons mee?  

De wind door de haren, de geur van tuinen in bloei, spelende kinderen. Ook in een rolstoel valt er 
buiten zoveel meer te beleven dan binnen. Daarom zoeken wij een wandelvrijwilliger die tijdens de 
dagbesteding op het klooster op Kloostervelden in Sterksel, na de lunch met een bewoner van 
Kempenhaeghe een mooie ronde wil lopen. Dat kan iemand in een rolstoel zijn.  

Na een verfrissend rondje door de buitenlucht komt mevrouw of meneer met een grote glimlach 
terug. De vrijwilliger gaat met een gevoel van voldoening en waardering weer naar huis. Mooie 
momenten om samen te delen! Tijdens het wandelen begeleid je de wandelaars, duw je de rolstoel 
en maak je een praatje. 

Ben jij een of twee uurtjes per week beschikbaar? Dan horen we graag van jou. We zijn flexibel in de 
dagen die jij kan en wil gaan wandelen.  

Over de doelgroep 
De doelgroep zijn de ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking en epilepsie. 
 
Wil jij echt het verschil maken voor de bewoners van Kempenhaeghe 
En lijkt het jou gezellig om samen met hen te gaan wandelen?  
Dan zoeken wij jou!  
 
Je kunt vrijblijvend contact opnemen via  
Mail: vrijwilligersvacature@kempenhaeghe.nl    
Bel: 06-13325079 of 06 – 83524991 
 
Zien we je snel?! 
Paul Verhaeg (Recruitment) 
Carlijn Ceelen (Coördinator Vrijwillige Inzet Kempenhaeghe) 
 
* Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend. Van vrijwilligers vragen we een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) bij de start van het vrijwilligerswerk 
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