Steek jij, samen met onze deelnemers, je handen uit de
mouwen op de boerderij?

Midden in de wijk Kloostervelden staat een prachtige boerderij waar dagbesteding wordt
geboden aan bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe.
Elke woensdag gaat een spontane, hardwerkende groep deelnemers hier met
enthousiasme aan de slag. Voor deze uitdagende groep met pit zoeken wij een
vrijwilliger die ervan houdt om de handen uit de mouwen te steken!

Iemand die het leuk zou vinden om, om de week op de woensdag te komen helpen.
Bijvoorbeeld om samen met de bewoners de dieren te voeren, borstelen of aaien. Of om
lekker een stukje te wandelen of fietsen.

Ook zou het leuk zijn om samen
eieren te rapen en hier af en toe
een eiersalade van te maken. Of
om hondenkoekjes te bakken voor
de honden uit de wijk

Uiteraard is er ook ruimte voor
gezelligheid en een grapje op zijn
tijd, bijvoorbeeld tijdens het
koffiemoment waarbij samen met
de bewoners koffie wordt gezet en
gedronken.

Kortom er is een enorme variéteit
aan activiteiten mogelijk!

Herken jij je in de werkzaamheden en sta jij stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou!
Twijfel niet langer en neem (vrijblijvend) contact op.
Je bent van harte welkom!

Mail: vrijwilligersvacature@kempenhaeghe.nl
Bel: 06-13325079 of 06 — 8352 4991

Zien we je snel?!
Paul Verhaeg en Chantal Simar (Recruitment)
Carlijn Ceelen (Codrdinator Vrijwillige Inzet Kempenhaeghe)

* Van vrijwilligers vragen we een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) bij de start van het
vrijwilligerswerk
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